Bridgeclub de Klotbeek organiseert een 1° jaars bridgecursus.

Fysieke sporten kunnen leuk zijn, denksporten kunnen leuk zijn.
Sporten geeft energie, verzet je gedachten, is leerzaam en gezond,
is een sociaal gebeuren. Sport = leuk = belangrijk.

Voor de denksport bridgen heb je niet veel nodig: een tafel, 4
stoelen, een stok kaarten, biedboxen en natuurlijk 4 spelers.
Géén dure outfit of apparatuur, je speelt het thuis, bij familie, bij
buren, bij een club, online.

Meestal kun je niet meteen beginnen met bridgen, een cursus is
vaak wel gewenst. Je leert dan snel de basisbeginselen (o.a.
waarde van de kaarten, troef, bieden, samenspelen).

Indien mogelijk willen we in januari starten (in totaal op 13
woensdagavonden van 19-22 u, in cc Servaes in Heeswijk-Dinther).
Op een woensdagavond krijg je een stukje theorie én je gaat ook
praktisch oefenen.

Ben je geinteresseerd, heb je vragen:
* stuur een mailtje: b.dobbelsteen1@gmail.com
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