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Dagtocht Gelderland
 
Op woensdag 23 augustus vertrekken we om 8.30 uur
vanaf Plein 1969 voor een verrassende dagtocht naar
Gelderland. Op het programma staan de Veluwe, de
Kroondomeinen en een wijngaard.
In restaurant De Ruggestee in Hoenderloo starten we
met koffie of thee en iets lekkers. Hier komen we ook
nog terug voor de lunch met brood, soep, kroket en
koffie of thee. Op de terugreis gaan we ter afsluiting
in een ander restaurant aan tafel voor het diner. We
verwachten rond 20.00 uur weer thuis te zijn.
Veluwe en Kroondomeinen
Na de koffie neemt de gids, Irene Beaupain, ons vanuit
Hoederloo mee voor een vorstelijke rondrit. Met een
paar stops onderweg. Deze tocht voert ons door een
mooi en interessant gedeelte van Beekbergen. Ook
rijden we door een oud papiermakersdorpje. Aange
komen in Apeldoorn zien we veel fraaie parken en
grote villa's.
Natuurlijk ook Paleis Het Loo, De Loolaan en omge
ving met zijn vele monumenten. Via een fraai landgoed
van het Gelders Landschap rijden we door mooie
bosgebieden naar ons lunchadres. Kortom er is enorm
veel te vertellen door de gids en er is natuurlijk ook
heel veel te zien!
Wijngaard Domein Hof
Na de middag brengen we een bezoek aan de groot
ste ommuurde wijngaard van Nederland in Dieren.
Eigenaar Youp Cretier geeft er zelf een rondleiding.
Youp en zijn vrouw Riet maken naast wijn ook heer
lijke likeuren. Natuurlijk hoort er vandaag ook een
proeverij bij met vers stokbrood en kruidenboter.
Heeft u er zin in?
Reissom p.p.: € 85,00 bij 36-60 personen.
Aanmelden kan tot 25 juli bij Ria van Hemmen
Per mail: riavanhemmen@gmail.com
Telefonisch: 0413-292462 of 06-44706771
Laat haar meteen weten of u voor 5,00 euro p.p. een
‘dagtocht-annuleringsverzekering’ wilt afsluiten.
Zonder tegenbericht van u worden de kosten auto
matisch van uw rekening afgeschreven.
Per 10 juli kunnen ook KBO-leden van Heeswijk en
Loosbroek zich inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn.

Verslag fietsvierdaagse naar Steensel
Woensdag 7 juni
We vertrekken met 18 deelnemers, verdeeld in twee
groepen. Via Boxtel en Oirschot gaan we naar Eind
hoven. Net buiten Oirschot is er een mooie gelegen
heid om te lunchen. Rijdend over mooie bospaadjes
komen we zo in De Kempen. De fraaie dorpjes geven
gelegenheid om iets te drinken of een ijsje te nemen.
Om 16.30 uur komen we aan in hotel Steensel.
Donderdag 8 juni
We komen in de Leenderheide, een mooi gebied met
vennen en stuifzand. We bezoeken het Benedictus
klooster De Achelse Kluis, waar voorheen bier werd
gebrouwen maar door weinig of geen intredingen in
het klooster is nu alles verkocht aan een zakenman,
waar koffie en wat te eten wordt geserveerd. Na de
lunch en het maken van een groepsfoto fietsen we
naar natuurgebied De Malpie, een prachtig gebied met
heide en bomen en ‘bezaaid’ met grote en kleine
vennen, waar De Kempen beroemd om zijn. 
Vrijdag 9 juni
Vandaag is de bestemming landgoed De Utrecht in
Esbeek, wat zich uitstrekt tot ver in België en  bekend
staat om zijn heide, uitgestrekte bossen en waterpar
tijen met veel watervogels. Diegenen die de uitkijkto
ren beklommen werden beloond met prachtige uit
zichten. Na het eten bij Den Bockenreyder gaan we
richting de akkerbouwgebieden en passeren we weer
mooie kleine dorpjes.
Zaterdag 10 juni
Vandaag weer huiswaarts, met veel kilometers voor
de boeg. Richting Eindhoven waar we de ring of snel
fietspad gaan fietsen. Het wordt een mooie tocht door
parken en dorpen. Na de lunch in een park en een
drankje in Sint-Oedenrode, sluiten we af bij Stanser
horn met een diner en bedanken we de mensen voor
het slagen van dit gebeuren.
Tien van den Akker
Zie de site KBO-Dinther.nl voor een uitgebreider verslag
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Een Biesonder dagje Biesbosch 31 augustus
Goeie Reis! organiseert reizen en dagtochten voor
senioren die geen aansluiting (meer) hebben bij een
reguliere vakantie of dagje uit. Speciaal voor leden
van KBO-Dinther organiseert Goeie Reis! een
dagtocht naar het Biesboscheiland. 
Een complete dag uit waarbij u thuis opgehaald
wordt. Er is koffie/thee met gebak, een rondvaart
door de Biesbosch, een lunch en een bezoek aan
het Biesbosch museum. De dag wordt afgesloten
met een gezellig samenzijn. Daarna eten we pan
nenkoeken en een ijsje. De dagtocht wordt onder
steund door vrijwilligers van Goeie Reis! Ook een
gediplomeerde zorgmedewerker is erbij.
 
Het Biesbosch Museum Eiland is dé plek om te
ontdekken hoe wij door de eeuwen heen omgaan
met water. Ontdek in het museum hoe het zoet
watergetijdengebied ontstond na de Sint-Elisabeths
vloed van 1421. De bewoners, hun economische
activiteit, hun ambachten en de natuur.
 
Programma dagtocht (tijden bij benadering)
09.00-9.30 uur gasten worden thuis opgehaald
10.45 uur koffie/thee met gebak
11.30 uur varen door de Biesbosch,
maximaal 4 rolstoelers!
12.45 uur einde vaartocht
13.00 uur start lunch
14.00-15.00 uur bezoek aan het museum 
15.30 uur instappen en vertrek naar huis
17.00 uur drankje en ervaringen delen 
17.30 uur pannenkoeken en een ijsje eten
19.00 uur gasten worden naar huis gebracht
Gaat u met ons mee?
Prijs per persoon voor KBO-Dinther leden € 149,- 
(in plaats van € 159,-)
Gasten met een rollator of rolstoel zijn van harte wel
kom! Die kan mee in de bus. Rolstoelers die in de bus
in de rolstoel blijven zitten betalen een toeslag van € 30,-
omdat zij 2 zitplaatsen innemen.
Aanmelden kan tot en met 7 augustus telefonisch bij
Marijke den Otter,  telefoonnummer 06-10839456
Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Uitnodiging Maestro 5 juli
Koor Amicanto nodigt iedereen uit voor Maestro
met de gastdirigenten: Joost Jansen, Wendy van
Lijssel en Renate Dubbelaar
Aanvang 20.30 uur in CC Servaes, entree gratis

Fantastische bergwandelweek
De vierde editie bergwandelen van onze KBO was van
17 t/m 24 juni. Acht dagen in en om het Italiaanse
Sankt Valentin, vlakbij de Reschenpas en de grens van
Oostenrijk. Het gezelschap wordt steeds groter. Dit
jaar gingen we met 25 leden op stap. We hadden geluk
met het weer. De temperatuur was prima. Lopen in
korte broek, de jas bleef hoofdzakelijk in de rugzak.
Iedere morgen vroeg uit de veren. Om 7.30 uur
ontbijt, om 8.30 uur een stukje rijden met de auto en
om 9.00 uur aan de wandel. Zes dagen van 5 tot 7
wandeluren, 50 á 60 km in totaal. Ondertussen wer
den er ook nog eens ca 2500 meters geklommen én
gedaald (35 Dintherse kerktorens op elkaar). De ac
tieve leden maakten supermooie tochten, onder meer
naar een Drielandenpunt. Juni is bovendien een per
fecte maand voor de bloemen. Luxe was ook de
aanwezigheid van een (berg)dokter. Marijn hield zijn
‘spreekuur‘ achterin de karavaan.

Onze jeugdige senioren waren niet alleen wandelend
actief, ze zorgden ook zelf voor het eten en drinken.
Aan de hand van een schema werd iedereen ingezet.
Boodschappen doen, zorgen voor het ontbijt en een
lunchpakket en ‘s-avonds gezellig kokkerellen. Na de
afwas volgde steevast een gezellige avond. Eerst de
briefing, daarna Dertienen of Keezen en natuurlijk
volop buurten. Voor donderdagavond hadden de
begeleiders een quiz onder het motto ‘Ik hou van
Italië’ in elkaar gezet. Vier fanatieke teams streden om
de eer én chocoladerepen. Evenals tijdens de vorige
drie edities werd nestor Rinus weer in het zonnetje
gezet. Zijn 76e verjaardag werd ingeluid met aftellen
zoals op oudejaarsavond. Al met al beleefden de
wandelaars een zeer geslaagde week. Deze ‘wandel
familie’ kijkt nu al uit naar juni 2024.
Begeleiders bergwandelen.
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Overleden leden
26-05-2023 Toon van Sleuwen, 95 jaar
27-05-2023 Frans Dortmans, Edmundus van
Dintherstraat, 90 jaar
02-06-2023 Toon Schippers, 69 jaar
12-06-2023 Ria van den Berg- van den Heuvel,
86 jaar
23-06-2023 Toon Ketelaars, 89 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden
Maria Kuijpers
Harry Bergh
Cintha van Aarle
Welkom bij KBO-Dinther!

Overige activiteiten
* Kienen op woensdag 5 juli om 13.30 uur
* Nordic Walking op locatie op donderdag 6 juli
  vertrek 08.45 uur
* Kaartavond op vrijdag 7 juli om 19.30 uur
* Kaartmiddag op woensdag 12 juli om 13.30 uur
* Bloemschikken op donderdag 13 juli om 14.00 uur

Belangrijke mededelingen !
* In het maandblad van juni is de zomersluiting van
  cc Servaes onjuist vermeld.
  Deze is van 17 juli t/m 6 augustus
* In verband met bovengenoemde sluiting is het
   kienen op 2 augustus en het kaarten op
   4 augustus in het gildehuis.
* Zomersluiting Ons Thuis: 31 juli t/m 3 september
* Er is geen koffieochtend in de maand juli
* Noteren jullie alvast woensdag 9 augustus voor het
  Midzomeravondfeest?

Film De Marathon
Een Nederlandse film uit 2012.
De Rotterdamse vrienden Gerard, Leo, Kees en Nico
werken gebroederlijk samen in de garage van Gerard,
maar de zaken gaan niet al te best. Om de garage van
de ondergang te redden, besluit het viertal zich te laten
sponsoren en mee te doen aan de Marathon van
Rotterdam. Het lijkt een lumineus idee, maar met de
voorbereidingen op deze prestigieuze loop en het
redden van de garage staat er voor de maten meer op
het spel dan alleen het halen van de finish.
Woensdag 12 juli om 14.00 en 19.00 uur in Ons Thuis

Lange fietstocht naar Heilige Eik op 20 juli
Via Schijndel fietsen we naar Olland voor een lekkere
kop koffie/thee bij cafe de Beuk. Dan via Liempde en
de bossen van Heerenbeek langs het Wilhelminaka
naal naar Kapel de Heilige Eik. Na dit bezoek gaat het
verder via Spoordonk naar Hoeve 1827 (voorheen
cafe Mieke Vingerhoeds) voor een heerlijke lunch.
Met hopelijk volle magen door het Velderse bos naar
Liempde, Schijndel via de noordkant terug naar
Heeswijk-Dinther. Fietstocht is ca. 67 kilometer lang.

Vrijwilligersmiddag op 19 juli
De jaarlijkse bedankmiddag voor de vrijwilligers van
KBO-Dinther is dit jaar op woensdag 19 juli. Door de
nieuwe Klusdienst HDL en de samenvoeging van de
werkgroepen van het duofietsen in HaDee is het ge
zelschap veel groter dan voorgaande jaren. Alle vrij
willigers (meer dan 100) krijgen een persoonlijke
uitnodiging. Een werkgroep is al vergevorderd met het
uitwerken van een interessant programma. Dit jaar
gaan we een keer niet met de fiets op stap. We blijven
thuis. We zijn die middag te gast in gildehuis ‘De Guld’
van het Sint Barbaragilde. Daar spelen we vele leuke
spellen. Iemand gaat die middag naar huis met de prijs
‘KBO-Alleskunner’.

Natuurlijk is er ook ruimte om flink te buurten en de
vrijwilligers krijgen een warme hap tot slot. Deze
middag worden ook de dit jaar gestopte vrijwilligers
in het zonnetje gezet.


